Zondag 12 mei 2024
Ontmoetingskerk Zevenhuizen-Moerkapelle

Orde van dienst

Orgelspel vooraf
Welkom (ouderling)

Gemeente gaat staan
Lied 666: 1, 2 (De Heer is opgetogen)

Komen
Groet, bemoediging en drempelgebed.

voorganger: Genade en vrede voor u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus onze heer -

Allen: AMEN
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Nico Goede God,

u die onze Heer Jezus Christus

tot in de hemel verhoogd hebt -

zaai Uw woord in onze wereld

opdat Uw waarheid er ontkiemen kan.

Zaai ons leven in de akker van de tijd,

zodat wij zullen ontkiemen en vruchtdragen -

antwoord geven in vertrouwen op uw licht en liefde.
Breng ons op de weg van het zaad — door Jezus Christus

Allen AMEN

Lied 27: 1 en 7 (Mijn licht, mijn heil is Hij)

Gebed van verootmoediging

Lezing van de Tien woorden

Lied 665: 1, 4, 5 (Om Christus’ wil zijn wij verblijd)

Woord

1e lezing Genesis 12: 1-7 (Lector)

Lied 803: 1, 2 (Uit Oer is hij getogen)

2° lezing Marcus 4: 26-29 (Voorganger)

lied 126: 3 (Wat men hier nu met tranen zaait)
2e lezing Hebreeén 11: 1-2 en 8-16 (Voorganger)
Lied 803: 3, 6 (Uit Abraham geboren)

Overdenking

Antwoord

Lied 344: 1, 2, 3 (Wij geloven één voor één)

Collecten

Voorbeden in 3 intenties en gezongen acclamatie (lied 367e orgel), stil gebed, Onze Vader

NICO Heer, wij roepen tot u om deze aarde.

Waar vertrouwen en wantrouwen om de voorrang strijden.

Waar de leiders van de wereld soms blijk geven van diepe wijsheid, en soms laten zien dat ze geen oog
hebben voor hun medemens.

Zegen de overheden in deze roerige tijden.

Scherp het oog van uw kerk op aarde.

Doe ons leven als zaaigoed uit uw hand.



Goed zaad in de akker van de tijd.
Doe ons ontkiemen in vertrouwen.
Zo bidden wij zingend...

?DIAKEN/OUDERLING? God, wij bidden om een open oog voor een ieder die lijdt onder onrecht.
Dat wij oog houden voor die mens, die kind van U is.

Die ons vertrouwen waard is.

Omdat zij of hij van U is, gezaaid als goed zaad in deze wereld.

Dat wij oog houden voor wat die ander ons schenkt — omdat zij of hij er is.

Het kleine gebaar, het vertrouwen dat de ander wil schenken.

Wil zegenen, God, het werk van ieder die tot hulp wil zijn voor de ander.

Zegen onze gaven voor het werk van Kerk in Actie én voor het werk in onze eigen gemeente.
Open ons hoofd en hart om te zien welke wegen u wilt wijzen, ook voor ons als gemeente, in het er zijn
voor de ander.

Zo bidden wij zingend...

NICO U die ons het leven schenkt, wees ons nabij in onze kwetsbaarheid.

Wij bidden voor wie het leven broos is geworden.

Als we gegrepen worden door de angst, omdat ons leven niet meer in onze eigen hand is.
Wees bij ieder die, verborgen voor anderen, een last met zich meedragen.

Duisternis diep weggeborgen in hun levens.

U die licht bent — geef licht op ons levenspad, voldoende om de volgende stap te zetten.
Zo bidden wij zingend...

Stil gebed
Onze Vader

Gaan

Opmaat naar Pinksteren: Luister- en meezinglied Hemelhoog 231 “Ik moet weggaan”
Bijgaand een MP3-bestand en de bestanden uit Hemelhoog t.b.v. de PPT.

Couplet 1 en refrein 1: luisteren en meelezen, coupletten 2 en 3 (met 2x refrein 2) meezingen

Zegen met gesproken ‘amen’
De Heer zegene en behoede u,
de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,
de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.
AMEN

Lied 686: 1, 2, 3 (De Geest des Heren heeft...)



